Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst!
Meebeleven kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl

Zondag 29 juni 2025 - Zegendienst World Servants

Voorganger ds. Jouke Telgenhof

Ouderling Margreet Mollema

Diaken Diny de Boer

Begeleiding Impuls

Gebedsteam  Menno van der Wal en Pytsje Dijkstra

Deze zondag is er oppas en kindernevendienst

Liturgie

Voor de dienst: Luisterlied Be courageous - Casting Crowns
(vertaling zie achterzijde)

Welkom

Rend Collective - My Lighthouse

Terugblik actiejaar World Servants en update

Stil gebed, bemoediging en groet

Opwekking 767 — Familie

Gebed voor de wereld in nood

Leefregel: Filippenzen 4:4-7 en vers 13

Psaim 87:1,3en4

Gebed

Moment met de kinderen

Kinderlied - Who's the king of the jungle?

Bijbellezing Rechters 7:1-15

Opwekking 785 — Fundament

Verkondiging: Be courageous — wees dapper
Matthijn Buwalda — Ga

Introductie projecten door leden van de WS-groep
Zegening

Opwekking 710 — Zegen hen

Dank en gebed

Enkele mededelingen over collecte en gesprek/gebed
Zingen 10.000 redenen

Zegen

Lied bij uitgaan: Opwekking 769 — Bouw uw koninkrijk
Ook kunt u uw wens opschrijven voor WS-groep

Collecte bij de uitgang

Diaconie

Collecte

Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000
8448 06 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v.
collecte 1 of 2. U kunt uw giften ook geven via
de Appostel App of scan de QR-code.

Collectedoelen

le: Diaconie en kerk

2e: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG)
Kindernevendienst: Stichting Jarige Job

Collecte Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG)

Al ruim 200 jaar brengt het Nederlands-Vlaams Bijbelge-
nootschap de Bijbel dichtbij. Samen met leden en dona-
teurs maakt het NBG het mogelijk dat mensen in binnen- en
buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want de Bijbel ver-
andert mensen. Het Bijbelgenootschap helpt mensen bij het
ontdekken en ervaren van de Bijbel en om het door te ge-
ven voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe
vormen. Zo maakt de kindernevendienst maakt dankbaar

2e Zondag van de zomer: Psalm 16
‘U leert mij hoe ik moet leven.

Ik ben blij, omdat u bij me bent.
Dat maakt me gelukkig,

voor altijd.’

Psalm 16 : 11 (BGT)

gebruik van de methode Bijbel Basics dat door het NBG gra-
tis ter beschikking wordt gesteld.

Jeugd en Jongeren

Kindernevendienst: Het visioen van Ezechiél

Ezechiél ziet in een visioen de HEER op een troon, met om
Hem heen een regenboog (Ezechiél 1:1-12 en 22-28).

Gebed

Agenda Gebedswerk

Maandag 30 juni, 14.30 uur: gebedskring bij Pytsje Dijkstra,
Van Beverwijckstraat 53.

Vrijdag 4 juli, 19.30-20.30 uur: Stadsklooster Jabixh{s; samen
bidden voor de situatie in en rond Israél.

Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Afghanistan

Al onderdrukken de taliban christenen en bieden zij geen en-
kele ruimte voor Jezus Christus, jouw gebed kunnen ze niet
tegenhouden. Bid samen met Afghaanse christenen voor ver-
andering in hun land, dat God de harten van de talibanleiders
verandert.

Algemene berichten

Afwezigheid pastor

Irene de Vries heeft in de maand juli vakantie en start op

4 augustus weer met haar werkzaamheden voor De Fontein.

Startweekend 13 en 14 september 2025

Er is een commissie voor het startweekend geboren bestaand
uit Wesley, Rinze, Irma, Carel en Irene. Zij zijn al een keer bij
elkaar geweest voor het programma.

Op de zaterdagmiddag is het mogelijk je talent te gebruiken
(zie hieronder) én kun je je aanmelden voor een project van
St. Present. Daar is in de viering van 15 juni jl. uitgebreid bij
stilgestaan. Er zijn al heel wat kaarten ingevuld door gemeen-
teleden die mee willen doen. Was u niet in de gelegenheid vo-
rige week of wilde u er even over nadenken, de kaarten liggen
op de statafel onder de klok en er staat een doos van

St. Present waar de kaart ingevuld in kan. Zijn hier vragen
over schiet dan Rinze of Irene aan.

Talenten gezocht!

Voor de zaterdagmiddag van het startweekend zijn wij ook

op zoek naar talenten die gedeeld kunnen worden. Dit om sa-
men te kijken en te laten verassen welke talenten wij in onze
gemeente hebben. Dus ben jij, bent u goed in gedichten
schrijven, schilderen, handwerken of iets dergelijks en wil jij/u
dat delen/ leren aan medegemeenteleden in de vorm van een
workshop? Dan zijn wij op zoek naar jou/u!

Heb je een talent dat je wilt delen tijdens het startweekend?
Geef je op bij Rinze Tolsma rinzetolsma@hotmail.com. Ook
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kun je je opgeven bij Irene de Vries of Irma Janssen. Wij zijn
benieuwd! De voorbereidingscommissie startweekend:
Rinze, Irene, Wesley, Carel en Irma

Om te luisteren
Boeije — Uit gewoonte en bijgeloof

Over het leven.

Kerkdiensten
Zondag 6 juli, 09.30 uur
ds. Jouke Telgenhof, doopdienst

Ik zal mijn standpunt bepalen

In de strijd van het hart

Luisterlied “Be courageous” - Casting Crowns

We zijn geschapen om moedig te zijn
We zijn geschapen om de weg te wijzen
We zouden de generatie kunnen zijn
Die eindelijk de ketenen verbreekt

We zijn geschapen om moedig te zijn
We zijn geschapen om moedig te zijn

[refrein]

We waren strijders aan het front

Staand, onbevreesd

Maar nu zijn we toeschouwers aan de zijlijn
Terwijl onze families wegglippen

Waar zijn jullie, mannen van moed?
Je bent voor zoveel meer gemaakt
Laat het bonzen van ons hart roepen
We zullen de Heer dienen

[refrein]

De enige manier waarop we ooit zullen staan
Is op onze knieén met opgeheven handen
Maak ons moedig

Heer, maak ons moedig

Dit is ons voornemen

Ons antwoord op de oproep

We zullen van onze vrouwen en kinderen houden
We weigeren ze te laten vallen

We zullen de passie weer aanwakkeren

Die we diep van binnen begroeven

Mogen de toeschouwers krijgers worden

Laat de mannen van God opstaan

[refrein]

De enige manier waarop we ooit zullen staan
Is op onze knieén met opgeheven handen
Maak ons moedig

Heer, maak ons moedig

Zoek gerechtigheid
Heb genade lief
Wandel nederig met uw God

In de strijd van het denken

ERde strija’van ae nand

In de strijd van de geest
Ik zal mijn standpunt bepalen
In de strijd van het hart
En de strijd van de hand

[refrein]

De enige manier waarop we ooit zullen staan
Is op onze knieén met opgeheven handen
Maak ons moedig

Heer, maak ons moedig

We zijn geschapen om moedig te zijn
Heer, maak ons moedig

AN

servants
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