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Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst! 
Meebeleven kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl 
 
 
Zondag 6 juli 2025 - Doopdienst
Voorganger ds. Jouke Telgenhof 
Ouderling   Bram Dekker 
Diaken    Margriet Mulder  
Begeleiding Oeds Wijnsma 
Gebedsteam  Jouke en Helena Telgenhof 
Deze zondag is er oppas, kindernevendienst en tienerdienst 
 
 

3e Zondag van de zomer: Psalm 66 : 1-12 
‘Juich voor God, alle volken! 
Zing een lied over hem, 
want hij is de hoogste God. 
Breng hem eer en prijs hem.’ 
Psalm 66 : 1-2 (BGT) 
 
 

Liturgie  
Lied vooraf: Hemelhoog 502 (In het water van de doop) 
Welkom  
Psalm 105: 1 en 3 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Lied “wij gaan op reis langs de weg van verlangen” 1, 2 en 3  
(zie tekst achterzijde) 
Doopbrief ouders of Leefregel (Deuteronomium 6:4-9) 
Lied “Ik wens jou” – Trinity  
Gebed 
Kindernevendienst “Heer onze Heer”  
Bijbellezing Lucas 18:9-17 
Lied 139b: 1 en 2 
Evangelieverkondiging “worden als een kind” 
Lied 348: 1, 2, 3 en 8 (Heer van uw kerk) 
Dooponderwijs en gebed 
Moment met de kinderen en luisterlied Dikkie Dik  
Doopvragen en belofte  
Dopen door ds. Alfons  
Zegenlied Opw. voor kinderen 185 (de Here zegent jou) 2x 
Dank en voorbede 
Korte mededeling (collecte en mogelijkheid gesprek/gebed) 
Lied 1014 (Jou frede troch) 
Zegen en gezongen amen 
 

Collecte bij de uitgang 
 

Na afloop gelegenheid om doopouders voor in de kerk te fe-
liciteren. Koffie, thee en fris in de hal. En mogelijkheid voor 
gesprek en gebed (onder de klok naast de bar) 
 
 

Diaconie 
 

Collecte 
Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 
8448 06 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. 
collecte 1 of 2. U kunt uw giften ook geven via 
de Appostel App of scan de QR-code. 
 

Collectedoelen  
1e: Diaconie en kerk  
2e: Kerk in Actie / Werelddiaconaat 
Kindernevendienst: Stichting Jarige Job 
 
Jeugd en Jongeren 
Kindernevendienst: Jezus en de Samaritaanse vrouw 
Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit 
het evangelie van Johannes, waarin het gaat over waarom 
Jezus naar de wereld gekomen is: om de mensen weer  

dichter bij God te brengen. 
Op deze zondag staat Johannes 4:4-18, 25-26 en 28-30  
centraal: Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw en  
vertelt dat Hij het water is dat leven geeft. 
 
Gebed 
Agenda Gebedswerk 
Vrijdag 11 juli, 19.30-20.30 uur: De Fontein;  
samen bidden voor de situatie in en rond Israël. 
 

Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Nepal 
Het kerkgebouw van pastor Manoj werd aangevallen door 
hindoe-extremisten. “Ze scandeerden ‘Heil aan de god Ram’ 
terwijl ze aanvielen”, vertelde Manoj aangeslagen. Bid om 
moed voor deze pastor. 
 
Hindoe-extremisten hebben ook gemeenteleden  
opgezocht en bedreigd, waardoor velen niet meer naar  
de kerkdiensten durven te komen. Bid om vrede in het hart 
van de gemeenteleden en dat niet de leugen maar Gods 
waarheid in hun gedachten zal heersen. 
 
Algemene berichten 
 

Afwezigheid pastor 
Irene de Vries heeft in de maand juli vakantie en start op  
4 augustus weer met haar werkzaamheden voor  
De Fontein. 
 

Startweekend 13 en 14 september 2025 
Er is een commissie voor het startweekend geboren  
bestaand uit Wesley, Rinze, Irma, Carel en Irene. Zij zijn al 
een keer bij elkaar geweest voor het programma. 
Op de zaterdagmiddag is het mogelijk je talent te gebruiken 
(zie hieronder) én kun je je aanmelden voor een project van 
St. Present. Daar is in de viering van 15 juni uitgebreid bij 
stilgestaan. Er zijn al heel wat kaarten ingevuld door  
gemeenteleden die mee willen doen. Was u niet in de  
gelegenheid vorige week of wilde u er even over nadenken, 
de kaarten liggen op de statafel onder de klok en er staat 
een doos van St. Present waar de kaart ingevuld in kan.  
Zijn hier vragen over schiet dan Rinze of Irene aan. 
 
Talenten gezocht! 
Voor de zaterdagmiddag van het startweekend zijn wij  
op zoek naar talenten die gedeeld kunnen worden. Dit om 
samen te kijken en te laten verassen welke talenten wij in 
onze gemeente hebben. Dus ben jij, bent u goed in  
gedichten schrijven, schilderen, handwerken of iets  
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dergelijks en wil jij/u dat delen / leren aan medegemeente-
leden in de vorm van een workshop? Dan zijn wij op zoek 
naar jou/u! 
Heb je een talent dat je wilt delen tijdens het startweek-
end? Geef je op bij Rinze Tolsma rinzetolsma@hotmail.com. 
Ook kun je je opgeven bij Irene de Vries of Irma Janssen. Wij 
zijn benieuwd! De voorbereidingscommissie startweekend:  
Rinze, Irene, Wesley, Carel en Irma 
 

Om te luisteren 

Brandon Lake & Phil Wickham – Love of God 
Romeinen 8: 38 
 
Kerkdiensten 
Zondag 13 juli, 09.30 uur 
ds. Jouke Telgenhof,  
Viering Heilig Avondmaal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lied “wij gaan op reis langs de weg van verlangen” 
 
Refrein: 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
 
1. In het begin klinken woorden van leven 
bloemen van hoop bloeien in de woestijn, 
want onze Heer heeft het kwaad verdreven 
toen Hij koos om een mens te zijn 
 
2. Licht uit de hemel! Een stralende morgen 
opent voor mensen een vergezicht. 
Zo kun je gaan, in vrede geborgen, 
dromend een droom van aanstekelijk licht. 
 
3. Ga niet gebogen! Durf rechtop te leven! 
Wees niet zo vruchteloos vreselijk dom. 
Gooi al het kwaad in het vuur van vergeving. 
Dan draag je vruchten, keer je maar om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


