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Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst! 
Meebeleven kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl 
 
Zondag 13 juli 2025 - Heilig Avondmaal
Voorganger ds. Jouke Telgenhof 
Ouderling   Sjoerd Wijnsma 
Diaken    Allen 
Begeleiding Henk Visser 
Gebedsteam  Gerrit Jan en Femke Wolters 
Er is vandaag oppas en kindernevendienst.  
 

4e Zondag van de zomer: Psalm 25 : 1-10 
‘Heer, ik verlang naar u. 
Op u vertrouw ik, God. 
Laat me niet alleen!’ 
Psalm 25 : 1-2a (BGT) 
 
 

Liturgie  
Thema: Samen  
Liederen vooraf: Elb 186b Wees mijn leidsman trouwe Here 
Lied 913: 1, 2 en 4 Wat de toekomst 
Welkom door kerkenraad 
Psalm 84: 1, 2 en 3 (Fries) 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Psalm 65: 1 en 2 
Geloofsbelijdenis 
Lied 687 Wij leven van de wind 
Moment van gedenken  
Opwekking 378: 1 en 5  
Gebed 
Kinderlied Heer onze Heer 
Bijbellezing Handelingen 10:34 – 11:3 
Lied 837: 1 en 4 Iedereen zoekt U 
Preek Samen eten 
Onderwijs HA uit 1 Korintiërs 11:23-26 
Opw 245 Hier in Uw heiligdom – terwijl tafel gereed wordt 
gemaakt 
Gebed om zegen Heilig Avondmaal 
Breken van het brood en schenken van de wijn aan tafel  
Dank en voorbede 
Lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand 
Zegen  
Lied 425 Vervuld van Uw zegen 
 

Collecte bij de uitgang 
 
 

Diaconie 
Collecte 
Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 
8448 06 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. 
collecte 1 of 2. U kunt uw giften ook geven via 
de Appostel App of scan de QR-code. 
 

Collectedoelen  
Avondmaalscollecte: St. Present 
1e: Diaconie en kerk  
2e: PKN - Missionair werk Nederland 
Kindernevendienst: Stichting Jarige Job 
 

Uitnodiging tot viering van het Heilig Avondmaal 
Deze zondag vieren we weer de Maaltijd van de Heer. 
U en jij bent van harte welkom! Naast het 'gewone' avond-
maalsbrood staat op de avondmaalstafel een schoteltje met 
'glutenvrij avondmaalsbrood' voor mensen met een coelia-
kie- of glutenallergie. 
Bent u/jij niet in de gelegenheid de kerk te bezoeken, dan 
wordt u/jij hartelijk uitgenodigd het Heilig Avondmaal actief 
met ons mee te vieren via livestream of de radio. 

Om de band met thuis tot uitdrukking te brengen zal aan 
het begin van de dienst door de diaken de 'kaars van ver-
bondenheid' worden ontstoken. Doet u of jij actief mee? 
Zet dan een klein stukje brood, een glaasje wijn of druiven-
sap klaar en wees met ons verbonden door thuis ook een 
kaars aan te steken en zo het Avondmaal van harte met ons 
mee te vieren! 
 

Hulp gevraagd 
Zondag 13 juli vieren we het Heilig Avondmaal, maar het is 
vakantietijd! De diaconie vraag daarom hulp op zaterdag-
middag 12 juli vanaf 17.00 uur om in de kerkzaal o.a. de 
Avondmaaltafel klaar te zetten. Een paar extra sterke han-
den kunnen we wel gebruiken! 
 

Avondmaalscollecte: Present in praktijk 
St. Present gelooft dat mensen bereid zijn om zich in te zet-
ten voor een ander. Maar niet iedereen die wil komt in ac-
tie. Want lang niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook 
regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te 
bieden hebben ... of wie in hun directe omgeving hulp nodig 
heeft. Soms mist een schakel. St. Present vervult graag die 
brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende. St. Present 
brengt mensen bij elkaar. Door het organiseren van ont-
moetingen wordt de Present beweging van omzien naar el-
kaar in de gemeente Leeuwarden versterkt. 
Missie 
Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en 
mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 
 

Visie 
Een beweging op gang brengen in Nederland waarbij steeds 
meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar 
om te zien. Present kan niet bestaan zonder geldelijke on-
dersteuning. Uw gift wordt daarom zeer op prijs gesteld. 
Deze kunt u ook overmaken op: NL37 INGB 0000 8448 06 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Leeuwarden  
t.b.v. Stichting Present 2e helft 2025 
 

PKN Missionair werk Nederland 
Online kennisplatform over pionieren  
Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxpe-
rimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen van kerk-
zijn. Via online modules stelt de Protestantse Kerk de op-
gedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniers-
plekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande ge-
meenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn. De uitdagingen 
van vandaag vragen om creativiteit, samenwerking en 
moed om nieuwe stappen te zetten.  
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Jeugd en Jongeren 
Kindernevendienst: Jezus en de Samaritaanse vrouw 
Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw en vertelt dat 
Hij het water is dat leven geeft.(Johannes 4:4-18, 25-26 en 
28-30) 
 

Kindernevendienst in de zomerperiode 
Vanaf zondag 20 juli t/m 17 augustus is er geen kinderne-
vendienst. In de kerk staat een tafel met kleurplaten, puz-
zels en andere verwerkingen klaar. Daarmee kunnen de kin-
deren zelfstandig aan de slag gaan. We starten weer op zon-
dag 24 september. 
 
Gebed 
Agenda Gebedswerk 
Maandag 14 juli, 14.30 uur: gebedskring bij  
Hanny Wielenga, Nijlânsdyk 207B. 
Dinsdag 15 juli, 9.45 uur: Women to Women,  
bij Anneke de Jong, Waarlamke 19, Dronryp. 
Vrijdag 18 juli, 19.30-20.30 uur: Bethelkerk, Huizumerlaan; 
samen bidden voor de situatie in en rond Israël. 
 

Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Noord-Korea 
Heb je deelgenomen aan een Bijbelstudie? Ontmoetingen 
met christenen gehad? Waar? Dat zijn de standaardvragen 
die Noord-Koreaanse vluchtelingen krijgen als ze worden 
opgepakt in China, om vervolgens gedeporteerd te worden. 
Bid om bescherming voor Noord-Koreaanse vluchtelingen.  
 
Algemene berichten 
Afwezigheid pastor 
Irene de Vries heeft in de maand juli vakantie en start 4 au-
gustus weer met haar werkzaamheden voor De Fontein. 
 

Doopcursus: Kom, volg Mij (Farsi) 
“Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?” 
Ds. Gerhard Heeringa sprak een tijdje terug over diaken Fi-
lippus en de Ethiopiër en deed een oproep aan ons om te 
dopen. Direct na de dienst kwam Rashin (moeder van Sara) 
met de vraag om gedoopt te worden. Mooi! In Handelingen 
8:26-40 lezen we dat de Ethiopiër niet zomaar gedoopt 
wordt. Deze niet Jood is al lange tijd serieus met God bezig 
en God met hem. We lezen dat hij God aanbidt in Jeruzalem 
en op de terugreis leest in het in het Bijbelboek Jesaja. Toen 
en nu wordt gedoopt omdat je gelooft met je hoofd en met 
je hart. Om te weten wat je gelooft is onderwijs nodig, ge-
sprek en gebed. Dan kan kennis groeien en ook je vertrou-
wen in Jezus. Daarom bieden we deze zomermaanden een 
cursus aan in Farsi. De stichting Evangelie en Moslim geeft 

het boekje “Kom, volg Mij!” uit in onder anderen Farsi en 
Nederlands. Data: 14, 21, 28 juli en 11, 18 augustus. Tijd en 
locatie: 19.00 tot 20.30 uur in de werkkamer van de kerk. 
Wil je meer weten of wil je meedoen, bel of app me. Zon-
dag 24 augustus of 7 september hoopt Rashin zich te laten 
dopen door onderdompeling. 
 

Actie Kerkbalans 2025 
Beste leden van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden, 
De leden van de commissie Kerkbalans hebben op 3 juni de 
evaluatie van de Kerkbalans 2025 gehouden. Wij willen na-
mens de Kerkrentmeesters allereerst de leden bedanken 
die een bedrag toegezegd hebben voor de belangrijkste ac-
tie van onze, uw kerk. Ook de mensen die de deuren langs 
geweest zijn om de toezeggingsenveloppen langs te bren-
gen en weer op te halen: BEDANKT! 
We zijn redelijk tevreden over het toegezegde bedrag van 
dit jaar: € 468.000,--. Dit lijkt een heel groot bedrag en dat is 
het natuurlijk ook, gezien de leeftijd en het aantal leden van 
onze PGL. Het begrote bedrag geeft toch een tekort aan van 
€ 320.000,--! En uit de gegevens blijkt ook dat ongeveer 50 
procent van de ingeschreven leden niet meedoet aan de ac-
tie Kerkbalans. Dit kan natuurlijk veel redenen hebben, 
maar het zijn wel veel leden die niet meedoen. En weet u 
dat wij van elk ingeschreven lid € 27,50 af moeten dragen 
aan de landelijke kerk? Dus niet betalende leden kosten ons 
veel geld. Dit kan zo natuurlijk niet doorgaan, maar hoe 
moet het dan wel? Er is ons door de Kerkrentmeesters ver-
teld dat we in een gevaarlijke spiraal naar beneden gaan en 
ondanks de grote bezuinigingen zoals de eventuele over-
dracht van de Grote Kerk, we niet uit de financiële proble-
men zijn. 
Uit dit verslag blijkt hoe nodig het is om onze, uw PGL te 
steunen met uw jaarlijkse bijdrage. Mocht u na het lezen 
van deze evaluatie ideeën hebben, wilt u die dan doorgeven 
aan de mensen van het Kerkelijk Bureau? In september 
hebben we weer een vergadering Kerkbalans en dan kun-
nen deze ideeën meegenomen worden. 
 

Om te luisteren 
Brandon Heath – The ache 
Een album vol echte verhalen. 
 
Kerkdiensten 
Zondag 13 juli, 17.00 uur 
Choral evensong in de Grote Kerk 
Zondag 20 juli, 09.30 uur 
Pastor Sjouke van der Meulen uit Kollumersweach 
 
 

 


