
www.defontein058.nl | zondagsbrief@defontein058.nl | Kopij inleveren voor donderdag 12.00 uur 

Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst! 
“meebeleven kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl” 
 
 

 
Zondag 7 juli - Viering Heilig Avondmaal en overstap groep 8 
Voorganger ds. Jouke Telgenhof 
Ouderling  Germen van IJs 
Diaken  Allen 
Begeleiding Oeds Wijnsma 
Gebedsteam Dieuwke Jonker en  
 Pytsje Dijkstra 
Deze zondag is er oppas, kindernevendienst en 
tienerdienst. 
 

3e Zondag van de zomer: Psalm 123 
‘Ik kijk omhoog naar u, 
naar u, Heer in de hemel.’ 
Psalm 123 : 1 (BGT) 
 
 
 
 
 

Liturgie  
Lied vooraf “Ik zal er zijn” – Sela  
Welkom en afkondigingen  
Liedboek 886 “Abba, Vader”  
Bemoediging en groet 
Uit de Nieuwe Psalmberijming 136: 1, 2, 11 en 12  
Gebed van verootmoediging 
Overstap kindernevendienst en door naar de tieners  
met als uitzwaai: “PRAISE”  
Gebed om Gods Geest 
Kindermoment en kinderlied “Je mag er zijn”  
Bijbellezing Handelingen 6: 1-7 
Lied 834 “Vernieuw Gij mij” 
Preek “spanning in de gemeente” 
Lied 675 “Geest van hierboven” 
Onderwijs Heilig Avondmaal en gebed 
Lied 381: 1, 2  
Ontvangen van gebroken brood en vergoten wijn 
Tijdens het lopen avondmaal - orgelspel  
Lied 381:6  
Dank en voorbede 
Reminder collectedoelen 
Lied 103c: 1 en 2 “Looft de Koning heel mijn wezen” 
Zegen en 3x gezongen amen 
Bij uitlopen “Eén grote familie”  
 
Bloemengroet en meeleven 
Bloemen 
De bloemen gaan met een groet uit de gemeente naar 
mevrouw D. Lolkema-Leistra.  
 

Zieken 
Willy van de Meer - van der Bij is maandag opgenomen in 
MCL. Zij heeft problemen met de bloedvaten in haar 
rechterbeen. 
 

Ziektemeldingen 
Wimmie Timmermans 
E: ziektemelding@defontein058.nl 
 

Verjaardag 
Maandag 8 juli: Eefke Jonker, 1 jaar 
 

 

Diaconie 
Collecte 
Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 
8448 06 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden 
o.v.v. collecte 1 of 2. U kunt uw giften ook 
geven via de Appostel App of scan de QR-
code. 
 

Collectedoelen 
Avondmaalscollecte: Driestroomhuis Kien 
1e: Diaconie en kerk  
2e: PKN – pastoraat, preken in gebarentaal 
 

Avondmaalscollecte 2e halfjaar 2024 
Driestroomhuis Kien / vestiging Goutum 
KIEN biedt een veilige 24-uurs opvang voor moeders en 
soms ook vaders die door aanleg en/of omstandigheden 
ondersteuning nodig hebben bij het leiden van hun eigen 
leven en dat van hun kindje. Dit kunnen zowel 
meerderjarige als minderjarige moeders zijn, alleenstaand 
of samenwonend.  
Deze Avondmaalscollecte wordt door uw Diaconie van 
harte aanbevolen. 
 

Uitnodiging tot viering van het Heilig Avondmaal 
Deze zondag vieren we weer de Maaltijd van de Heer. 
U en jij bent hartelijk welkom!  
Bent u/jij niet in de gelegenheid de kerk te bezoeken, dan 
wordt u/jij hartelijk uitgenodigd het Heilig Avondmaal 
actief met ons mee te vieren via livestream of de radio. 
Om de band met thuis tot uitdrukking te brengen zal aan 
het begin van de dienst door de diaken de 'kaars van 
verbondenheid' worden ontstoken. 
Doet u of jij actief mee? Zet dan een klein stukje brood, 
een glaasje wijn of druivensap klaar en wees met ons 
verbonden door thuis ook een kaars aan te steken en zo 
het Avondmaal van harte met ons mee te vieren! 
U en jij bent genodigd! 
 

Glutenvrij Avondmaalsbrood 
Voor mensen die last hebben van coeliakie of een 
glutenallergie is het absoluut noodzakelijk om glutenvrij 
te eten. Speciaal voor hen is er nu 'glutenvrij 
Avondmaalsbrood' beschikbaar. 
Vraag de ouderling- of diaken van dienst hiernaar. 
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Collecte Preken in gebarentaal 
Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in 
gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld 
is een totaal andere dan de horende woordenwereld. 
Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal 
pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors 
helpen dove mensen om de weg met God te gaan, 
bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. 
Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk 
Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling 
te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. 
 
Jeugd en Jongeren 
Kindernevendienst 
Salomo wordt koning 
Op deze zondag staat 1 Koningen 1:1-2:12 centraal: 
Salomo volgt zijn vader David op als koning van Israël. 
 
Gebed 
Agenda Gebedswerk 
Vrijdag 12 juli, 19.30-20.30 uur: Rehoboth (Messiaanse 
Gemeente), Bleeklaan 119 (via achteringang aan de Auke 
Stellingwerfstraat); samen bidden voor de situatie in 
Israël en Gaza. 
 

Gebed gevraagd  
voor de vervolgde kerk in de Centraal-Afrikaanse 
Republiek (CAR) 
De strijd tussen radicaalislamitische milities en christelijke 
burgerwachten in de CAR heeft 350.000 inwoners 
verdreven naar Kameroen. Bid om een oplossing voor 
deze vluchtelingen. 
Bid voor de 62-jarige Rahamatou Bidem uit de CAR. Zij 
moest ook vluchten naar Kameroen, waar ze in een 
opvangkamp moet zorgen voor haar zes kinderen en ook 
het dochtertje (9) van haar zus. Die is overleden tijdens de 
bevalling. Rahamatou is moslima, maar ze is getrouwd 
met een christelijke man. Daardoor stond haar gezin bloot 
aan vijandigheid van beide partijen milities in CAR. Ze is 
bang nooit meer terug te kunnen. 
 
Algemene berichten 
Afwezigheid pastor  
Pastor Irene de Vries is de maand juli afwezig i.v.m. 
vakantie  
 

Volleybaltoernooi 
Op vrijdagmiddag 12 juli doet een team van De Fontein 
mee met het volleybaltoernooi van een aantal kerken uit 
Leeuwarden. Het toernooi start om 17.30 uur en duurt tot 
19.00 uur waarna er nog gezamenlijk wordt gegeten. De 
wedstrijden vinden plaats bij Mariënburg, Achter de 
Hoven 118.  
Komt u onze jongeren aanmoedigen?  
 

Gebed om gerechtigheid – Annemieke Bosman 
God van gerechtigheid, 
 
In de chaos 
die deze wereld vaak is, 
zoeken we naar recht, 
naar het goede. 
 
Een diep verlangen voedt ons 
om recht te doen aan de ander, 
de ander werkelijk te zien 
als mens, geschapen, 
mens, leven ingeblazen, 
begeesterd door Uzelf. 
 
En tegelijk weten we, 
voelen we, 
hoe we daarin 
vaak tekortschieten. 
 
We verlangen 
het goede te doen, 
maar lopen onszelf en elkaar 
zo vaak in de weg. 
 
Leer ons eerlijk te kijken 
naar onszelf. 
Leer ons eerlijk te kijken 
naar onze kerken. 
 
Kijken met de ogen van Jezus. 
Eerlijk, confronterend 
maar ook genadig. 
 
Onrecht niet te verzwijgen 
maar te benoemen. 
 
Fouten niet te ontlopen 
maar te omarmen. 
Samen te leren, 
te groeien in gerechtigheid. 
 

Om te luisteren 
Stichting Opwekking – Opwekkingsliederen nr. 48 
Wederom mooie liederen voor in de kerk. 
 
Kerkdiensten 
Zondag 14 juli, 09.30 uur, 
ds. Alfons van Vliet uit Leeuwarden 
 
 
 
 

 


