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Witte Donderdag – 17 april 
19.30 uur – Helena Telgenhof 
 

Orgel/piano 
Welkom  
Bemoediging, gebed en stil gebed 
Gezang 172: 1 en 4 (Een mens te zijn op aarde) 
Bijbellezing Marcus 14: 27-42 
Gezang 180: 1, 6 en 7  
(Gethsemane die nacht moest eenmaal komen) 
Overdenking: Terug naar Gethsemane 
Sela: Gethsemane  
Gebed 
Gezang 178: 1 en 5 (Jezus om Uw lijden groot) 
Gebed 
Lied: “Heer ontferm U” (Taizé) 
Zegenbede 
Orgel/piano 
 

Goede Vrijdag – Heilig Avondmaal – 18 april 
19.30 uur – Jouke Telgenhof 
 

Orgel/piano  
Welkom  
Elb 203 (Genade zo oneindig groot) 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Lied “zie op Hem en leef” 
Gebed 
Bijbellezing Marcus 15:16-39 
Psalm 22: 1, 3 
Verkondiging 
Lied 576: 1, 3, 4 (O hoofd vol bloed en wonden)  
Gereedmaken tafel 
Gebed om Gods Geest  
opdat we werkelijk Christus worden gevoed 
Breken en delen van het brood  
Gieten en delen van de wijn/sap  
Hemelhoog 204 (Dank U voor het kruis / waardig is het Lam) 
Dankgebed 
Lied 590: 1, 3, 5 (Nu valt de nacht) 
Zegen 
We verlaten in stilte de kerkzaal op weg naar onze huizen 
 

Stille Zaterdag – 19 april 
19.30 uur – Janny Wolthuizen 
 

Orgel/piano  
Welkom  
Bemoediging, gebed en stil gebed 
Lied 562 (Ik wil mij gaan vertroosten) 
Bijbellezing Marcus 15: 40 en 41 
Meezinglied (Mijn ziel wees stil) 
Bijbellezing Marcus 15: 42-47 
Lied 247: 1,2 en 3 (Blijf mij nabij) 
Korte overdenking 
Lied 1010: 1, 2 (Geef vrede) 
Gebed 
Lied 598 (Als alles duister is / Kom as it tsjuster is) 
Zegenbede 
Orgel/piano 
 

 

Eerste Paasdag - 20 april  
10.00 uur – ds. Jouke Telgenhof m.m.v. Impuls 
Er is oppas en kindernevendienst 
 

Opwekking 820; Feest van genade  
Welkom  
Opwekking 614; Uw genade is mij genoeg  
Stil gebed, welkom en groet 
Paasmedley Christus is opgestaan / Daar juicht een toon   
Gedicht Nieuw leven  
Opwekking 787: Man van smarten  
Gebed 
Moment met de kinderen - Paastuin 
Bijbellezing Marcus 16 
Opwekking 654; Vreugde van U is mijn kracht 
Verkondiging Ga en zeg 
Opwekking 553; Laat het feest zijn in de huizen 
Dank en voorbede 
Opwekking 680; Mijn redder 
Zegen 
Slotlied U zij de glorie 
 

Collecte: vindt plaats bij de uitgang 
 
Pastoraat 
Na de Pasen houdt ds. Jouke 10 dagen vrij. Heeft u of heb jij in 
deze periode crisispastoraat nodig of spelen er andere pasto-
rale zaken die niet kunnen wachten neem dan contact op met 
pastor Irene.  
 
Diaconie 
Collecte 
Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 
8448 06 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. 
collecte 1 of 2. U kunt uw giften ook geven via 
de Appostel App of scan de QR-code. 
 

Collectedoelen  
Donderdag 17, Vrijdag 18 en Zaterdag 19 april 
Bijzondere collecte bestemd voor de Leprazending 
Vrijdag 18 april 
Avondmaalscollecte 
Zondag 20 april 
1e: Diaconie en kerk  
2e: Paascollecte Noodhulp Oekraïne 
Kindernevendienst: Stichting Jarige Job 
 

Heilig Avondmaal - Goede Vrijdag 18 april 2025 
In deze avonddienst vieren we de Maaltijd van de Heer en gaan 
we gezamenlijk aan tafel. Naast het avondmaalsbrood is er ook 
'glutenvrij avondmaalsbrood'. Indien u hiervan gebruik wilt ma-
ken, wilt u dit dan bij het uitreiken van de wijn of druivensap 
aangeven aan een van de diakenen. Bent u/jij niet in de gele-
genheid de kerk te bezoeken, vier dan de Maaltijd van de Heer 
actief met ons mee via livestream www.defontein058.nl. Om 
de band met thuis tot uitdrukking te brengen zal aan het begin 
van de dienst door de diaken de 'kaars van verbondenheid' 
worden ontstoken. Doet u of jij actief mee? Zet dan een klein 
stukje brood, een glaasje wijn of druivensap klaar en wees met 
ons verbonden door thuis ook een kaars aan te steken. U en jij 
bent genodigd! 

Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst! 
Meebeleven kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl 
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Jeugd en Jongeren 
Kindernevendienstproject: In de tuin – het leven wint 
Op deze paasmorgen staan twee teksten centraal: Johannes 
20:1, 11-18 en Openbaring 22:1-5. Bij Johannes lezen we over 
Maria die bij het lege graf van Jezus komt. Ze denkt dat ze daar 
de tuinman ziet. Wanneer Hij haar naam noemt ontdekt ze dat 
het Jezus is – Hij is opgestaan uit de dood. In Openbaring lezen 
we over Gods toekomst voor ons: in de nabijheid van God en 
Jezus zal ervoor altijd licht en vrede zijn. De prachtige tuin van 
het begin zal ervoor altijd zijn, met bomen die eeuwig leven ge-
ven. 
 
Gebed 
Gebedsteam 
Vandaag zijn daarvoor beschikbaar:  
Saakje van IJs en Jacqueline van Bruggen. 
 

Agenda Gebedswerk 
Vrijdag 25 april, 19.30-20.30 uur: Stadskerk De Wijngaard; sa-
men bidden voor de situatie in en rond Israël. 
 

Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk wereldwijd 
“Hij is hier niet, want Hij is opgestaan.” Prijs God! Bid dat ver-
volgde christenen wereldwijd, midden in de gebrokenheid van 
onze wereld, houvast vinden in de hoop en vrede die de op-
standing van Christus brengt.   
 
Algemene berichten 
Avond van het convenant Groene Kerken in De Fontein  
Op donderdag 24 april is er een avond van het convenant van 
Groene Kerken Leeuwarden in onze Fontein. Deze avond start 
om 19.45 met inloop vanaf 19.30 uur. En is bedoeld voor leden 
van het convenant en allen die geïnteresseerd zijn in duur-
zaamheid. Het thema van de avond is ‘Grûn’. Er zijn twee spre-
kers en de volgende vraag komt aan bod: wat betekent de op-
roep om de aarde te bewerken voor ons, en wat is onze rol als 
christenen op aarde? Van harte welkom. En fijn als u zich aan-
meldt vóór woensdag via duurzaamheid@defontein058.nl. 
Taakgroep duurzaamheid  
 

Even voorstellen Gastorganist Sander Borst  
Ik ben Sander Borst, 28 jaar, woonachtig in Zwolle en na een 
studie fagot aan het Conservatorium van Amsterdam sinds 3,5 
jaar werkzaam als fagottist bij de Koninklijke Militaire Kapel 'Jo-
han Willem Friso Kapel',. Ik speel al heel lang piano, maar al 
sinds ik me kan heugen heeft het kerkorgel een bijzondere aan-
trekkingskracht op mij gehad. Het grootse van het instrument, 
de veelzijdigheid van de registers en ook het feit dat een orgel 
zo'n grote kerk kan en mag vullen met muziek. Ik studeer in de 
OLV Basiliek in Zwolle en op het grote Maarschalkerweerorgel 
van de Peperbus in Zwolle. 
Zondag 27 april wordt voor mij een bijzondere dag: het zal de 
eerste keer zijn dat ik een kerkdienst in De Fontein mag bege-
leiden op het orgel/piano. Tot dan. 
 
Kerkdiensten 
Zondag 20 april, 19.00 uur 
Avondgebed in de Grote Kerk 
Zondag 27 april, 09.30 uur 
Pastor Irene de Vries 


