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Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst! 
Meebeleven kan ook via tsjerke.media 
 

Zondag 26 oktober 2025  thema: de familie Job
Voorganger  ds. Inge de Rouwe 
Ouderling   Germen van IJs 
Diaken    Josefien Zijlstra 
Begeleiding Brassband Hosannah 
Gebedsteam Gerrit Jan en Femke Wolters! 
Deze zondag is er oppas, kindernevendienst en tienerdienst. 
 

Psalm van de zondag: Psalm 84: 2 en 3 
Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. 
Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de 
voorhoven van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen 
het uit tot de levende God. 
 
 

Liturgie 
Hosannah speelt Rockingham van E. Miller 
Welkom door kerkenraad 
Aansteken: Kaars van verbinding 
Zingen:  lied 62: 1, 4  en 5 Myn Siel is ta de Heare stil 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Zingen: 281: 1,2, 5 en 6, Wij zoeken hier Uw aangezicht 
Kyriegebed 
Inleiding thema: de familie Job 
(hoe) Kunnen geloof en verlies samengaan? 
Zingen: Fan Jo ha wy ûntfongen, 1, 2 en 4 
Gebed om verlichting door Gods Geest 
Moment met de kinderen en 
Lied: God heeft een plan met je leven  
Bijbellezingen: 
• Job 2: 8- Job 3: 1 
• Lucas 14: 25-30 
Zingen: Opwekking 281 (2x),  
Als een hert dat verlangt naar water 
Verkondiging    
Zingen: Evangelische liedbundel 299: 1, 2 en 3   
Welk een vriend is onze Jezus 
Dank en voorbede, Aansluitend: Us Heit yn ’e himel 
Enkele mededelingen 
Zingen: Opwekking 710: Gebed om zegen 
Zegen, gezongen amen 
Hosannah speelt: Prelude on Lavenham van Geoffrey Nobes 
 

Collecte bij de uitgang 
Na afloop tijd voor ontmoeting met koffie, thee en fris 
 

Diaconie 
Collecte 
Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v.  
Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2. U kunt uw gif-
ten ook geven via de Appostel App of scan de QR-code. 
 

Collectedoelen  
1e: Diaconie en kerk  
2e: Wijkkas 
 

Jeugd en Jongeren 
Kindernevendienst 
Nehemia herbouwt de stadsmuren (Nehemia 2:1-6 en 11-20) 
Nehemia gaat terug naar Jeruzalem om de stadsmuren te 
herstellen. 
 

Gebed 
Agenda Gebedswerk 
Vrijdag 31 oktober, 19.30-20.30 uur: De Fontein; samen bid-
den voor de situatie in en rond Israël. 
 

Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Zuidoost-Azië: 
Latasha’s drie jonge kinderen hebben geen officiële docu-
menten omdat Latasha een bekeerde moslima is. Ze pro-
beerde voor de rechter haar religieuze status te veranderen 
in niet-moslim, maar haar verzoek werd afgewezen. Bid voor 
haar. 
Janet werd ontslagen omdat ze bad voor haar eten waar 
haar collega’s bij waren. Vraag God of Hij haar wil bemoedi-
gen met een nieuwe baan. 
 

Vanaf 26 oktober: Bid je mee? 
Dagelijks om 12:05 een gebed bidden, vanaf 26 okotber (kli-
maatmars) tot aan de installatie van het nieuwe kabinet. We 
bidden voor de verkiezingen, voor moed om de aarde en al-
les wat daarop leeft te beschermen. 
Dit is een initiatief van S Rocha Nederland, Christian Climate 
Action, Climate Stewards, Groene Kerken, Laudato Si Allian-
tie en Micha Nederland. 
 

Vorming en Toerusting 
Studiemiddag 
Zaterdag 8 november is er in de Baptisten Gemeente Park-
kerk Leeuwarden een studiemiddag Apologetiek (van 
13:30 tot 16:30) over de historische betrouwbaarheid van 
de Bijbel en over de opstanding van Jezus uit de dood. De 
middag is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in 
Bijbelse archeologie, geschiedenis en apologetiek, of je 
nou gelovig bent of niet. We gaan samen kijken naar ar-
cheologische vondsten en historisch bewijsmateriaal om 
te geloven dat de Bijbel historisch klopt en dat Jezus daad-
werkelijk is opgestaan. De spreker deze middag is Mark 
Shaw. Mark heeft theologie gestudeerd aan de ETF te Leu-
ven en VU Amsterdam. Hij is doet als buitenpromovendus 
onderzoek aan de VU binnen de godsdienstwijsbegeerte 
en geeft regelmatig in gemeenten een cursus apologetiek. 
Deelname aan de studiemiddag is gratis. Aanmelden via 
apologetiekcursus@gmail.com. 
 

Algemene berichten 
Uitzendingen kerkdiensten door Omrop Fryslân  
De maand oktober is De Fontein Kerk van de maand en wor-
den alle diensten opgenomen en rechtstreeks uitgezonden 
via Omrop Fryslân. De diensten beginnen om 10.00 uur, 
graag uiterlijk 9.45 uur aanwezig zijn, i.v.m. soundcheck. U 
wordt gevraagd om zoveel mogelijk de kerkzaal van voor 
naar achter te gaan bezetten dit i.v.m. de opnames. Wij ho-
pen als gemeente dat jongeren en ouderen deze diensten in 
groten getale komen bezoeken, van harte welkom! Er is een 
liturgie aanwezig. De diensten, live of later, zijn ook te vol-
gen via de website: www.omropfryslan.nl/nl/tv 
Coördinator De Fontein/Tsjerke en Media/Omrop Fryslân.  

http://www.omropfryslan.nl/nl/tv
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Germen L. van IJs 
  

Werk vanuit huis (ds. Jouke) 
Maandagochtend raakte Helena bewusteloos op de hal bo-
ven en hoorde ik haar van de trap naar beneden vallen. En-
kele seconden nadat ik haar onderaan de trap vond kwam ze 
langzaam bij bewustzijn. Naast meerdere pijnlijke kneuzin-
gen en een lichte hersenschudding heeft ze geen letsel op-
gelopen. Dankbaar ben ik dat ik thuis was en ook de afgelo-
pen week kon zorgen. Tot haar herstel zal ik meer thuiswer-
ken. Zo ben ik ook komende maandagochtend 27 oktober 
(Helena wordt die dag 57 jaar) niet in de werkkamer van de 
kerk. Wel kun je me bellen, mailen of appen voor een korte 
afspraak bij je thuis of in de kerk. 
 
Schoenendoosactie 
Ook dit jaar organiseren we weer de schoenendoosactie! 
Het inleveren kan tot en met zondag 9 november op het 
podium in de kerk. De informatiefolders liggen klaar in de 
hal. Eventueel een bijdrage geven mag natuurlijk ook!  
Zondagochtend 2 november na de dienst, gaan we voor die 
dat wil samen schoenendozen inpakken en beplakken!  

Hartelijke groet, Christina Dekker en Marian van der Wal 
 

Even voorstellen 
Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn Esther Hanemaai-
jer en Hayo Halbersma uit Dokkum. 
Al bijna 25 jaar getrouwd en dankbaar voor ons gezin met 
drie volwassen kinderen en een schoonzoon. 
Hayo werkt bij het OM en speelt graag orgel. Esther vond na 
een moeilijke ziekteperiode, haar passie in het spreken bij 
vrouwenochtenden en voor te gaan in kerken. 
Onze liefde voor de Heer maakt dat wij, elk met onze eigen 
roeping, jullie zondag 2 november in De Fontein hopen te 
ontmoeten. Hayo als organist en Esther die de dienst zal lei-
den. 
We kijken er naar uit!! 
 

Kerkdiensten 
Zondag 26 oktober, 10.00 uur  
Voorganger: mevrouw Esther Hanemaaijer, Dokkum   
Deze zondag is er oppas en kindernevendienst 
 

 


