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Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst! 
Meebeleven kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl 
 
Zondag 2 november 2025
Voorganger  Pastor Esther Hanemaaijer (Dokkum) 
Ouderling   Germen van IJs 
Diaken    Josefien Zijlstra 
Begeleiding Hayo Halbersma (Dokkum) 
Gebedsteam Gerrit Jan en Femke Wolters! 
Deze zondag is er oppas en kindernevendienst 
 

Psalm van de zondag: Psalm 32: 1 en 2 
Een onderwijzing van David. 
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,  
van wie de zonde bedekt is. 
Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toere-
kent, en in wiens geest geen bedrog is 
 

Liturgie 
Welkom  
Intochtslied ELB 125: 1 (Geprezen zij de Heer) 
Stil gebed, bemoediging en groet 
NLB psalm 25: 1, 2 en 6 (Heer ik hef mijn hart en handen) 
Inleiding thema: wáár ligt je focus 
Verootmoediging 
Gebed en genadeverkondiging 
NLB 868: 1, 2, 3 en 5 (Lof zij de Heer) 
Kinderlied + kinderen naar KND 
Bijbellezingen: 2 Kronieken 20: 1-4 | 2 Kronieken 20: 20-22  
NLB 314: 1, 2 en 3 (Heere Jezus om uw Woord) 
Verkondiging 
NLB 578: 1, 2, 5 en 6 (O kostbaar kruis) 
Dankgebed 
Stil gebed en samen Onze Vader 
Mededelingen  
Slotlied: Opwekking 27: 1,2 en 3 (Leidt mij Heer) 
Heenzending 
Zegenlied: NLB 416: 1 en 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 
 

Collecte bij de uitgang 
Na afloop tijd voor ontmoeting met koffie, thee en fris 
 
 

Diaconie 
Collecte 
Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v.  
Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2. U kunt uw gif-
ten ook geven via de Appostel App of scan de QR-code. 
 

Collectedoelen  
1e: Diaconie en kerk  
2e: Kerk in Actie – Najaarszending China 
 
Collecte Kerk in Actie 
Diaconale trainingen in kerken in China 
Kerken in China blijven, ondanks beperkingen vanuit de 
overheid, zoeken naar manieren om Gods liefde zichtbaar te 
maken in de samenleving. Ze zijn actief in ouderen- en ge-
zondheidszorg, maar richten zich ook op hulp aan jongeren. 
Veel jongeren ervaren een enorme prestatiedruk in de ma-
terialistische en op status en succes gerichte Chinese samen-
leving. Dit leidt tot angst, depressie en een stijgend aantal 
zelfmoorden. Voor deze jongeren is het evangelie vaak be-
vrijdend: je vermoeidheid afleggen, mogen zijn wie je bent 
en de aandacht voor niet-materialistische waarden spreken 
hen aan. Via de Raad van Kerken en lokale kerken worden 
kerk- en jeugdleiders getraind in het bieden van psychosoci-
ale zorg, zodat zij jongeren beter kunnen ondersteunen bij 

mentale problemen en traumaverwerking. Dankzij deze be-
geleiding door kerk- en jeugdleiders krijgen 1200 jongeren 
weer hoop en perspectief. 
 
Voedselbank Leeuwarden 
November is weer de inzamelingsmaand voor voedingsmid-
delen bestemd voor de Voedselbank Leeuwarden. 
U kunt uw goederen inleveren op: 
zondag 2 november, woensdagavond 5 november, zondag 9 
november en woensdag 12 november. 
U kunt ze deponeren in de welbekende handkar van 'Samen 
Delen' achter in de hal van De Fontein. 
 
Jeugd en Jongeren 
Kindernevendienst 
Ezra leest het boek met de wet van Mozes voor aan het volk 
(Nehemia 7:72-8:12). 
 
Gebed 
Agenda Gebedswerk 
Maandag 3 november, 14.00-15.00 uur: 1e keer gezamen-
lijke gebedskringen bij familie Van IJs, Franekerstraat 47. 
Vrijdag 7 november, 19.30-20.30 uur: Kurioskerk;  
samen bidden voor de situatie in en rond Israël. 
 

Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Centraal-Azië 
Yildan werd door de geheime politie ondervraagd omdat hij 
evangeliseerde. Na het betalen van een boete kwam hij vrij, 
met de waarschuwing dat hij een zware straf krijgt als hij 
ooit weer evangeliseert. De autoriteiten houden hem nu 
scherp in de gaten. 
Bid om zegen en bescherming voor Aktash, een dove pastor. 
Tijdens zijn reizen evangeliseert hij onder dove christenen. 
 
Vorming en Toerusting 
Studiemiddag 
Zaterdag 8 november is er in de Baptisten Gemeente Park-
kerk Leeuwarden een studiemiddag Apologetiek (van 
13:30 tot 16:30 uur) over de historische betrouwbaarheid 
van de Bijbel en over de opstanding van Jezus uit de dood. 
De middag is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is 
in Bijbelse archeologie, geschiedenis en apologetiek, of je 
nu gelovig bent of niet. We gaan samen kijken naar arche-
ologische vondsten en historisch bewijsmateriaal om te 
geloven dat de Bijbel historisch klopt en dat Jezus daad-
werkelijk is opgestaan. De spreker deze middag is Mark 
Shaw. Mark heeft theologie gestudeerd aan de ETF te Leu-
ven en VU Amsterdam. Hij doet als buitenpromovendus 
onderzoek aan de VU binnen de godsdienstwijsbegeerte 
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en geeft regelmatig in gemeenten een cursus apologetiek. 
Deelname aan de studiemiddag is gratis.  
Aanmelden via apologetiekcursus@gmail.com. 
 
Algemene berichten 
Belijdenis en doopcursus 
Je geloof belijden, dopen, of wil je meer weten over het vol-
gen van Jezus in De Fontein? Om de week komen we samen 
en bespreken een hoofdstuk uit het boek Gaan voor God 
(René van Loon). Daarnaast bespreken we de samenvatting 
van ons geloof zoals beleden in de 12 artikelen of Apostoli-
sche Geloofsbelijdenis. Deze cursus is voor iedereen die seri-
eus met Jezus verder wil. Lidmaatschap kerk, kennis en leef-
tijd spelen geen rol. Zondagmiddag 2 november is de derde 
bijeenkomst van 13.30 tot 14.45 uur in de werkkamer. Wil je 
meedoen, geef je op bij ds. Jouke en dan app ik je hoofdstuk 
2, Alles is nu voor U. Instromen kan tot de kerst. Daarna 
gaan we ons voorbereiden op de belijdenis en doopdienst 
rond Pasen. 
 
Bijbelverkenning 
Iedere eerste dinsdagmiddag van de maand komen we van 
14.30 tot 16.00 samen in zaal 3 van de kerk en lezen we over 
de komst van de Mensenzoon. Op 4 november lezen we ver-
der in Mattheüs 24:29-35 met als thema “de zomer is aan-
tocht” (vs 32). Neem je elkaar en je eigen Bijbel mee? Meer 
informatie bij Carel v/d Burg en ds. Jouke 
  

Rondom de diensten 
De eerste woensdagavond van november is het altijd weer 
een bijzonder moment. Net als in het voorjaar, de eerste 
woensdagavond van maart. Een mooie gewoonte om dan te 
bidden en te danken voor gewas en arbeid/studie. Heb je 
iets om te danken, kom en schrijf het op in het gebedenboek 
of op de flipover. Naast de dankpunten die we noemen is er 

ook een moment van stil danken door het ontsteken van 
een kaarsje of een ander dankvorm. Heb je een dankvorm, 
dan kunnen we ook deze een plaats geven in de dienst. We 
lezen Psalm 103 met als thema: “Vergeet niet één van zijn 
weldaden”. 
Zondagochtend 9 november gedenken we het offer van Je-
zus en danken Hem tijdens het Heilig Avondmaal. We zijn 
welkom aan de tafel van de Heer. Een moment om onze 
zonden te belijden, te leven van 100% genade en ons leven 
opnieuw aan Hem en elkaar toe te wijden. Hij is het brood 
dat onze honger stilt en de bron die onze dorst lest (Johan-
nes 6:35). 
 

Schoenendozen versieren na de dienst 
Komende zondag gaan we weer los na de dienst! We heb-
ben een dertigtal schoenendozen die versierd mogen wor-
den. Dus snel een bakkie en dan aan de bak…  
We verzamelen ons in zaal 3. Kom jij ook helpen? Gezellig. 
Hartelijke groet, Christina Dekker en Marian van der Wal 
 
Kerkdiensten 
Woensdag 5 november, 19.30 uur 
Dankstond voor Gewas en Arbeid 
ds. Jouke Telgenhof 
Zondag 9 november Avondmaalsdienst  
ds. Jouke Telgenhof 
Deze zondag is er oppas, tienerdienst en kindernevendienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


