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Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst! 
Meebeleven kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl 
 
Zondag 30 november 2025 - 1e advent
Voorganger  Pastor Sjouke van der Meulen  

Kollumerzwaag 
Ouderling   Bram Dekker 
Diaken    Josefien Zijlstra 
Begeleiding  Impuls 
Gebedsteam  Menno van der Wal en Saakje van IJs 
Deze zondag is er oppas en kindernevendienst  
 

Psalm van de zondag: Psalm 122 
Verheugd was ik toen men mij zei: 
Wij gaan naar het huis van de HEER. 
 
 
 
 
 

Liturgie  
Voor de dienst: Opw. 386: 1, 2 en 4 Lof zij de Heer 
Woord van welkom en mededelingen 
Intochtslied: Opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer     
Psalm 121 Ik sla mijn ogen op en zie  
Stil gebed 
Bemoediging en groet  
Vreugde, vreugde, louter vreugde ELB 357            
Regels voor onderweg 
Opwekking 687 Heer, wijs mij uw weg 
Gebed om de opening van   het Woord 
Moment voor de kinderen:  
Start adventsproject Wees Welkom! En projectlied 
Schriftlezing: Lucas 1: 13-25 
Zingen: Opwekking 123: 1 en 2 Groot is uw trouw 
Verkondiging Thema: Elizabeth… God is overvloed(ig) 
Lied 439 Verwacht de komst des Heren 
Dankgebed en voorbeden 
Geloofsbelijdenis 
Slotzang: Psalm 68: 10 - Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Zegen     
Slotlied 416: Ga met God en Hij zal met u  
 

Na de dienst: Hallelujah uit de Messiah van Handel 
 

Collecte bij de uitgang 
Na afloop tijd voor ontmoeting met koffie, thee en fris 
 
Diaconie 
Collecte 
Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v.  
Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2. U kunt uw gif-
ten ook geven via de Appostel App of scan de QR-code. 
 

Collectedoelen  
1e: Diaconie en kerk  
2e: Kerk in Actie – Zending Rwanda  
 

Doelcollecte Kerk in Actie 
Kwetsbare kinderen in Rwanda een veilig thuis bieden  
Mwana Ukundwa betekent “Geliefd Kind” in het Rwandees. 
Deze organisatie zet zich in voor 1300 kwetsbare kinderen 
en hun ouders. Wat begon als een opvangcentrum voor 
weeskinderen na de genocide van 1994, is inmiddels uitge-
groeid tot een stevige organisatie voor kinderen zoals Ma-
riya Josee, die met hiv besmet is. Zij komt op zaterdag graag 
naar het centrum. Daar bespreekt ze met andere kinderen 
hoe ze kan omgaan met haar ziekte. Ze bidden samen en 
hebben veel plezier: ze zingen, dansen en trommelen. Soci-
aal werkster Marie-Louise ziet gelijk hoe het met Mariya Jo-
see gaat. Sinds Marie-Louise het gezin begeleidt is Mariya 
Josee geleidelijk veranderd van een ziek mager meisje in 

een vrolijke 13-jarige puber. Haar moeder die ook met hiv 
besmet is, zit niet meer eenzaam in een hoekje, maar legt 
contact en zorgt weer voor haar dochter. Mariya Josee voelt 
dat ze een “geliefd kind” is. 
 
Jeugd en Jongeren 
Kindernevendienst: Adventsproject Wees Welkom! 
Met het project Wees Welkom! leven we met de kinderne-
vendienst toe naar kerst. Iedere zondag kijken we door de 
ogen van een ander Bijbels personage uit naar de redder die 
God al lang geleden beloofd heeft, en die uiteindelijk toch 
op zo’n verrassende manier bij de mensen komt: ver van het 
centrum van de macht, bij herders en dieren en in een ar-
moedige voerbak. Het verlangen naar kerst wordt zichtbaar 
in de kerststal die voorin de kerk staat. Elke week komt er 
een nieuw figuur bij dat het Bijbelverhaal tot leven brengt.  
Vandaag vertelt de profeet Jesaja van een tijd waarin uit de 
familie van David weer een nieuwe koning zal komen, een 
koning die vrede en recht brengt. Die vrede zal zo allesom-
vattend zijn dat zelfs roofdieren geen gevaar voor mensen 
en tamme dieren meer zijn (Jesaja 11:1-8). 
 

Kinderkerstviering 
Op zondag 21 december is er weer een kinderkerstviering. 
Het thema is: Wees Welkom! Vanaf 15:15 uur is er inloop 
met koffie, thee, chocolademelk en iets lekkers. Om 15:30 
uur beginnen we met het programma. Wat we precies gaan 
doen is een verrassing. Maar we sluiten zoals gewoonlijk af 
met een broodje knakworst. Je kunt om 17:00 uur weer op-
gehaald worden. 
Kom je ook? Je mag een vriendje of vriendinnetje meene-
men. Geef je wel even op bij Caroline Doelman via kinder-
nevendienst@defontein058.nl. 
 

Taizéviering 
De taakgroep Jeugd & Jongeren heeft voor dit seizoen drie 
Taizévieringen gepland. De eerste is op zondag 30 novem-
ber om 19.30 uur in De Fontein. Deze vieringen ademen 
rust en stilte uit. Dat ervaart men ook in de Taizéliederen 
die gezongen worden. U bent van harte uitgenodigd deze 
viering vanavond bij te wonen.  
 
Ouderen 
De taakgroep Ouderen nodigt u uit voor de kerstmiddag op 
15 december 2025 om 14.30 uur in De Fontein. De medita-
tie wordt verzorgd door onze pastor Irene de Vries. Muzi-
kale medewerking is er van het Regenboogkoor uit Drach-
ten, o.l.v. Jaco Mulder. We willen de middag afsluiten met 
een broodmaaltijd. U kunt zich hiervoor, tot uiterlijk 7 de-
cember opgeven bij uw bezoekmedewerker. Eventueel kunt 
u ook contact opnemen met Ina Arts. 

https://www.youtube.com/watch?v=D4DSUyaO7_M&list=RDD4DSUyaO7_M&start_radio=1
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Via een collecte zal er aan het eind van de middag een bij-
drage worden gevraagd voor de gemaakte kosten. 
Indien u niet voor eigen vervoer kunt zorgen, kunt u vroeg-
tijdig contact opnemen met Tiny Dijkstra. 
Wanneer u met de taxi komt, kunt u het beste afspreken 
dat u om 18.30 uur weer naar huis wordt gebracht. 
Van harte welkom. 
 
Gebed 
Agenda Gebedswerk 
Donderdag (!) 4 december, 19.30-20.30 uur: Uitzichtge-
meente; samen bidden voor de situatie in en rond Israël. 
 

Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Nepal 
Terwijl een kerk in Lumbini een samenkomst hield, ver-
nielde een groep hindoe-extremisten het dak van de kerk 
en het terrein. Bid om Gods engelenwacht rondom alle 
kerkdiensten.  
Ook lokale partners van Open Doors worden in hun werk 
bedreigd door de aanvallen van hindoe-extremisten. Bid 
voor alle geplande seminars, trainingen en projecten.   
 
Algemene berichten 
Belijdenis en doopkring 
Komende zondag direct in aansluiting op de dienst komen 
we samen. Neem koffie of thee mee bij de bar. En dan zien 
we elkaar in kerkkamer.  Van het boek “Gaan voor God” 
graag hoofdstuk 4 doorlezen en vragen op bladzijde 49 voor 
jezelf beantwoorden. Een bemoedigend hoofdstuk over de 
Geest die ons anders leert denken. Voor wie dit leest als ge-
meentelid of belangstellende, bid je mee om zegen voor 
deze groep van zes jonge mensen. Dat ze nog meer gaan 
verlangen om “ja” te zeggen tegen Jezus. Raakt dit verlan-
gen ook jou of u, praat erover door met bijvoorbeeld.  
Ds. Jouke 
 

Bijbelverkenning 
We lezen verder over de komst van de Mensenzoon en zijn 
aangekomen bij Mattheüs 24:45-51. Wie is een betrouw-
bare en verstandige dienaar van de Heer? Leven wij zo dat 
we elk moment de Heer kunnen verwelkomen? Kan de 
Heer ons toevertrouwen wat van Hem is in het hier en nu 
en voor eeuwig? Een indringend woord van Jezus dat op 
weerstand kan stuiten. Toch hoop en bid ik dat we samen 
van Hem willen leren en Hem verwachten advent 2025. Dan 
schijnt Zijn licht in ons hart en leven. Neem je eigen Bij-
bel(vertaling) mee en nodig anderen uit. Dinsdag 2/12 ko-
men we samen in zaal 3 van 14.30-16.00 uur. 
 

Vooraankondiging GOED NIEUWS 
Kerstnachtdienst 24 december vieren we het geboortefeest 
van God die mens wordt met bekende kerstliederen bege-
leidt door orgel en cornetten. Vanaf 19.00 uur is iedereen 
welkom en van 19.30-20.30 uur genieten we van een mooie 
viering. Noteer deze datum in je drukke kerstagenda en no-
dig anderen uit voor GOED NIEUWS. 
 

Maandagochtend 
Komende maandagochtend ben ik niet in de kerkkamer 
voor inloop. Je kunt me wel bellen of mailen en als het no-
dig is spreken we later in de week een af voor een bezoek. 
Ds. Jouke 
 

 
 

Stichting Sta Op voor Kinderen. 
Iedere week organiseert Stichting Sta Op Voor Kinderen 
(SOK) een gratis maaltijd voor gezinnen in Leeuwarden. Het 
gaat om gezinnen die net niet in aanmerking komen en 
recht hebben op steun vanuit de voedselbank. Daarom or-
ganiseert SOK wekelijks een gratis familiediner met de 
naam “Neem jij je ouders mee uit eten?” Zo kunnen gezin-
nen helpen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken 
in de lastige en dure wintermaanden. Het geheel wordt al-
leen gefinancierd door sponsoren. Voor deze stichting ver-
zamelen we ook al jaren plastic doppen, medicijnstrips, 
waxinecupjes enz. t.b.v. Kindertehuizen in Roemenië. 
Oproep aan onze gemeenteleden. 
Sponsor door pak(ken) appelsap of jus d’orange in te leve-
ren en draag zo ook een steentje bij aan dit prachtige initia-
tief. Zondag 7 en 14 december kunt u dit meenemen en de-
poneren in de kar van Samen Delen. Hierdoor geven we 
onze kernwaarde beste buren opnieuw handen en voeten. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage namens Stichting Sta Op 
Voor Kinderen. Saakje van IJs 
 

Aanvraag VOG 
Als gemeente zijn we bezig met de laatste stap in het proces 
van Veilige Kerk. De afgelopen periode hebben verschil-
lende gemeenteleden een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) aangevraagd die hoort bij hun taak binnen de ge-
meente. 
Zodra een VOG ontvangen wordt wil ik deze graag zien. Dat 
kan in de kerk maar ook digitaal. Als een VOG digitaal bij mij 
wordt aangeleverd zal ik deze na registratie uit privacyover-
wegingen direct weer verwijderen. 
Peter de Vries, Coördinator Veilige Kerk 
 
Kerkdiensten 
Zondag 7 december  - 2e Advent 
9.30 uur - voorganger: Pastor Irene de Vries 
 


