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Allen van harte welkom en een heel goede en gezegende dienst toegewenst! 
Meebeleven kan ook via defontein058.nl en kerkdienstgemist.nl 
 
 
Zondag 25 januari 2026   -  Heilig Avondmaal 
Voorganger Ds. Jouke Telgenhof 
Ouderling  Sjoerd van Wijk 
Diaken  Allen 
Begeleiding Impuls 
Gebedsteam Saakje van IJs en Jouke Telgenhof 
Deze zondag is er oppas, kindernevendienst en tienerdienst 
 
 

Psalm van de zondag: Psalm 139 vers 1 -3 
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 
U weet het als ik zit of sta, 
U doorziet van verre mijn gedachten. 
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 
met al mijn wegen bent U vertrouwd. 
 
 

Bij de dienst 
Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal. De Bijbelle-
zing uit Johannes 15:1-17 werd ons aangereikt bij het af-
scheid van zowel Minke Jansen als Jan Zeeders. Niet wij 
hebben Jezus, maar Jezus heeft ons uitgekozen. En in Hem 
zijn wij geroepen om vrucht te dragen. In het teken van 
brood en wijn en Gods Woord worden we door Jezus ge-
voed en gesterkt. Ook nemen we afscheid van de ambts-
dragers: diaken Nanne Hoeksma en ouderling Germen van 
IJs. Na vele jaren van dienen dragen zij het ambt nu over 
aan ... ? Bid je mee om een gezegende en voedzame 
dienst?! 
 
Liturgie          
Lied vooraf: Toekomst vol van hoop 
Welkom 
Lied Psalm 68:10  
Stil, bemoediging en groet 
Lied Psalm 134: 1-3  
Afscheid ambtsdragers 
Lied Wij danken u, o hoogste Heer    
Gebed 
Leefregel: 1 Johannes 4: 7-16 
Lied Opwekking 642 De rivier 
Gebed  
Kindermoment  
Kinderlied 
Bijbellezing Johannes 15:1-17 
Preek “blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie” 
Lied Opwekking 705 
Gereedmaken tafel 
Lopend Heilig Avondmaal 
Dank- en voorbede 
Zegen  
Opwekking  710 Zegen ons 
Opwekking 828 Waardig is uw Naam 
 

Collecte bij de uitgang 
Na afloop tijd voor ontmoeting met koffie, thee en fris 
 
Diaconie 
Collecte 
Bankrekeningnr. diaconie: NL37 INGB 0000 8448 06 t.n.v.  
Diaconie PG Leeuwarden o.v.v. collecte 1 of 2. U kunt uw 
giften ook geven via de Appostel App of scan de QR-code. 
 

Collectedoelen  
Avondmaalscollecte: ‘Als kanker je raakt’ 
1e: Diaconie en kerk  
2e: PKN Jonge generaties  
Kindernevendienst: Jarige Job 

 

‘Als kanker je raakt' 
Stichting 'Als kanker je raakt' biedt mensen met kanker, 
hun naasten en nabestaanden midden in de chaos en de 
diep existentiële vragen een open hart en open oor. Heel 
nabij, betrokken, luisteren naar vragen over zingeving, 
zoeken naar betekenisgeving. Een moment meelopen, sa-
men op weg gaan, op weg helpen. Dit doen wij vanuit het 
besef dat wij de niet de situatie kunnen veranderen, maar 
onze hoop is om wel de kijkrichting te veranderen. 
De volgende kernwaarden zijn voor de stichting leidend: 
- Gods liefde: God is met ontferming over ons bewogen. 

Hij wil voor iedereen een schuilplaats zijn en Hij biedt 
liefde, troost en hoop voor de toekomst. 

- Naastenliefde: Vanuit Gods liefde voor ons willen wij er 
zijn voor diegenen, die geconfronteerd worden met kan-
ker en voor hun nabestaanden. 

Uw bijdrage maakt dit werk mogelijk. Van harte aanbevo-
len door uw diaconie. 
 

Collecte PKN Jonge generaties  
Bijbelspellen die jongeren uitdagen 
Sirkelslag is een van de drie grote, spannende en interac-
tieve Bijbelspellen van de Protestantse Kerk. Het wordt 
rond deze tijd door honderden jeugdgroepen uit heel Ne-
derland gespeeld. Elk spel draait om een inspirerend Bij-
belverhaal en een diaconaal thema, waardoor jongeren op 
een speelse en ontspannen manier met geloof in aanra-
king komen. De spellen zijn een mooie kans om jongeren 
bij de kerk betrokken te houden. Uit ervaringen van ge-
meenten blijkt dat ze vaak een startpunt zijn voor missio-
nair jeugdwerk. 
 

Uitnodiging voor de viering van het Heilig Avondmaal   
Deze zondag vieren we weer de Maaltijd van de Heer. 
Ieder is van harte welkom! Naast het 'gewone' avond-
maalsbrood staat op de avondmaalstafel een schoteltje 
met 'glutenvrij avondmaalsbrood' voor mensen met 
coeliakie of een glutenallergie. Bent u of jij niet in de gele-
genheid de kerk te bezoeken, dan wordt u of jij uitgeno-
digd het Heilig Avondmaal actief met ons mee te vieren via 
livestream. Om de band met thuis tot uitdrukking te bren-
gen zal aan het begin van de dienst door de diaken de 
'kaars van verbondenheid' worden ontstoken. Doet u of jij 
actief mee? Zet dan een klein stukje brood, een glaasje 
wijn of druivensap klaar en wees met ons verbonden door 
thuis ook een kaars aan te steken en zo het Heilig Avond-
maal van harte met ons mee te vieren! 
U en jij bent genodigd! 
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Jeugd en Jongeren 
Kindernevendienst - Jezus jaagt een kwade geest weg 
Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit 
het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap 
van het boek is dat er met de komst van Jezus een nieuwe 
tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij. Op deze zon-
dag staat Marcus 1:21-28 centraal: Jezus jaagt een kwade 
geest weg. 
 
Gebed 
Agenda Gebedswerk 
Zondag 25 januari, 19.30 uur: Jabixhûs, Vijverstraat 2;  
afsluiting Week van Gebed. 
Dinsdag 27 januari, 19.15 uur: gebedskring bij  
Anneke de Jong, Waarlamke 19, Dronryp. 
Vrijdag 30 januari, 19.30-20.30 uur: Bethelkerk,  
Huizum; samen bidden voor het Joodse volk en Israël. 
 
Gebed gevraagd voor de vervolgde kerk in Nigeria 
Het lijkt of er geen einde komt aan het geweld in het noor-
den van Nigeria. Vraag God om hulp en herstel voor chris-
tenen die lijden. Bid ook dat de daders Jezus leren kennen 
en zich bekeren. 
Open Doors roept de Nigeriaanse regering op om haar 
burgers beter te beschermen. Vraag God om te werken in 
de harten van de regeringsleiders, zodat ze in actie komen 
en de terreur daadkrachtig aanpakken. 
 
Algemene berichten 
Lectuurtafel 
Het Open Doors Magazine en de Gebedskalender van Ja-
nuari/Februari zijn weer binnen. U vindt deze op de lec-
tuurtafel in de hal van de kerk. 
Bid ook mee voor onze vervolgde broeders en zussen. 
 

Vrouwenavond Fontein 
Onze eerste vrouwenavond van 2026: donderdagavond  
5 maart. Van harte uitgenodigd in De Fontein! Een avond 
van ontmoeting, zingen, een kort praatje én een gezellige 
creativiteit. Vanaf 19.15 uur inloop met koffie/thee en wat 
lekkers. De avond start om 19.30 uur. 
Neem gerust een vriendin, collega of buurvrouw mee. 
Opgave bij Hanneke van Vliet vóór zondag 1 maart. 
Opgave kan ook via de intekenlijst, deze lijst ligt in de kerk 
op de sta tafel onder de klok. Of schiet één van ons even 
aan. We hopen jullie allemaal te ontmoeten! 
Lieve groet, Hanneke, Marian en Femke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoelenboek 2026 
In het voorjaar van 2026 verschijnt ons nieuwe smoelen-
boek. Wilt u erin staan? Stuur dan voor 1 februari 2026 
een recente foto naar smoelenboek@defontein058.nl. 

Vermeld wel even uw naam/namen. Let op: foto’s uit het 
huidige smoelenboek worden niet automatisch overgeno-
men. Wilt u dat wel? Laat het dan aan ons weten via 
smoelenboek@defontein058.nl 
Een nieuwe foto in de kerk laten maken? Dan kan bij Jo-
landa Postma. 
Belangrijk: wanneer u een foto door ons laat maken of er 
eentje aanlevert, gaat u akkoord met het publiceren ervan 
in het smoelenboek. Hartelijke groet,  
Jolanda Postma en Wiepie Haisma-Hoekstra 
 

Gastvoorganger Harm Renkema uit Stiens 
“Als spreker vind ik het belangrijk om mensen te raken, te 
bemoedigen en uit te dagen! Een spreker nodigt mensen 
uit om mee op reis te gaan in een verhaal.” 
Gods beloften - Ik vind het geweldig om te mogen spreken 
over Gods beloften en over het rijke en hoopvolle perspec-
tief dat een leven in relatie met Jezus biedt. Gods toe-
komst kleurt ons heden en verleden! 
Leven is : geroepen worden tot verantwoordelijkheid. Over 
hoe ons leven een antwoord mag zijn op de roep(ing) van 
God. 
Toekomstgericht- samen ontdekken wat God nu al aan het 
doen is in onze levens en hoe wij in het hier en nu een vol-
geling van Jezus kunnen zijn. Jesaja 43 vers 18 en 19: "Blijf 
niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu 
rusten. Zie ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - 
heb je het nog niet gemerkt?" 
Preekvoorziener, Germen L. van IJs 
 
Kerkdiensten 
Zondag 25 januari, 19.30 uur 
Taizéviering 
Zondag 1 februari, 09.30 uur 
De heer Harm Renkema, Stiens 
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